‘Een moeder met een open hart’,
uit ‘De vreugde van het evangelie’ (Evangelii Gaudium 46-49)

De vreugde van het evangelie

De vreugde waarover paus Franciscus het in de exhortatie heeft is niet het resultaat van onze eigen
inspanning of wilskracht. Vreugde is vrucht van de Geest (Paulus) en de Geest komt van elders, ook in
ons.

Onze samenleving plaatst activisme, autonomie en zelfsturing voorop. Een mens wordt gewaardeerd
voor wat hij zelf realiseert.

De bijbel legt andere accenten. God is eerst. Hij zoekt en roept ons. Hij spreekt tot ons.

Het gaat over ‘call-respons’. Wij luisteren en antwoorden.

Gods spreken is dat van een minnaar. Hij bemint ons, onvoorwaardelijk. Wij worden bemind vooraleer
wij zelf kunnen beminnen. God heeft ons lief en roept ons op lief te hebben.

Ons (samen)leven is antwoord op de oproep van God, die eerst is. De ver-antwoord-elijkheid die wij
opnemen komt niet zomaar uit onszelf, wij worden er door de A(a)nder mee bekleed.

In de A(a)nder ervaren wij een appel om de liefde in eigen leven geboren te laten worden.

Ons antwoord veronderstelt de vrijheid om daadwerkelijk te kunnen kiezen. De bijbel roept ons op
om vrije mensen te zijn; mensen die verantwoordelijkheid opnemen voor hun keuzes. Dat geldt voor
de individuele mens en voor de gemeenschap.

Liefde is immers de bloem van de vrijheid.

In onze vrije keuze laten wij ons leiden door Jezus, de Christus, de opgestane opstandige. Hij heeft in
woord en daad als vrije mens gestalte gegeven aan de Liefde van God. Wij geloven dat hij ook vandaag
in en met ons leeft.

Ons antwoord is dus niet vrijblijvend, maar zoekt de weg van die man van Nazareth.

In zijn voetspoor willen wij omzien naar elke mens, erbij aanwezig zijn (presentie= ‘ik zie jou’ i.p.v. ‘heb
je mij gezien?’) vanuit het diepe geloof dat elk mens bekleed is met een unieke waardigheid.

Zoals Hij willen wij genereus zijn in onze liefde, onbeperkt en onvoorwaardelijk, zoals ouders voor hun
kinderen.

Wij willen Hem aan het woord laten komen, instappen in zijn verhaal. Wij hebben dus iets te vertellen!
Met en door Hem willen wij getuigen van een God die liefde is. Getuigen van onze God die elk mens
neemt zoals die is: kwetsbaar, maar oneindig beloftevol.

In en door Jezus willen wij groeien in verbondenheid: met onszelf, met de ander(en), in gemeenschap,
met de grote Ander.

Een moeder met een open hart

Onze gemeenschap wil OPEN zijn

- Openheid is genereus durven ‘geven’

Wij willen iedereen welkom heten, zonder enig onderscheid. Wij willen een ‘warmmenselijke’ kerk
zijn. Het beeld van de familie is hier verhelderend. Wij zijn allemaal, zonder uitzondering, kinderen van
dezelfde Vader. Hij houdt van elk van ons, hoe en wie wij ook zijn. Zo dient ook onze moeder de kerk
van elk mens te houden.

Onze kerkdeur staat dan ook open voor al wie mee wil vieren, regelmatig of sporadisch.

Onze gemeenschap is echter veel ruimer dan de liturgische gemeenschap. Daarom hebben wij oog
voor laagdrempelige activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar verbondenheid
bevorderd wordt.




Het is van belang dat onze gemeenschap aanwezig is, zichtbaar is. Dat vraagt meer dan enkel maar
onze deuren openen. Het betekent dat wij zelf op stap moeten gaan, dat wij de veiligheid van het eigen
huis verlaten om de ander te ontmoeten waar die zich bevindt.

Naar buiten dus, zoals paus Franciscus aangeeft!

Bijzondere aandacht gaat uit naar de ‘armen’. Wij kunnen immers maar begrijpen wie God uiteindelijk
is, door zijn engagement met en voor de armen te delen. Solidariteit is hier het kernwoord: aan de
kant gaan staan waar God staat, bij de armen.

Wie en waar is die arme? Wat verstaat paus Franciscus daaronder? Naar antwoorden op die vraag
willen wij in onze gemeenschap op zoek gaan. Armen zijn even mensen als alle andere, niet kleiner en
niet groter. Het gaat om mensen die materieel arm zijn, zeker. Het gaat over rouwenden en zieken.
Maar het gaat ook om spirituele armoede, om gebrek aan zin en zingeving. Het gaat om armoede in
de sociale omgang, om een gebrek aan eigenwaarde ook. Het gaat om zoveel meer.

“Armen willen niet arm zijn. Zij willen uit die armoede geraken”, stelt Jacques Haers. Wij willen hen
daarin bijstaan.

- Openheid is durven ontvangen...

Wie wij zijn, onze ‘identiteit’, is niet iets statisch, iets onveranderlijks. Onze identiteit is dynamisch,
voortdurend in beweging. Zij krijgt vorm op de ruines van het verleden, die bouwplaatsen worden voor
de toekomst. Wij waren, zijn en worden. Het is onvruchtbaar ons vast te klampen aan wat was. Het is
roekeloos het verleden los te laten. Verbonden met het verleden geven wij vandaag vorm aan onze
droom voor de toekomst. Wij willen ons bezinnen over de manier waarop wij ons vanuit de traditie tot
de actuele context verhouden. Willen wij die context, de wereld van vandaag, begrijpen dan moeten
wij er middenin gaan staan. Willen wij onszelf leren kennen, dan moeten wij in gesprek gaan met
de/het ander(e). Onze openheid voor wat (ook fundamenteel) anders is, is een basisvoorwaarde om
tot zelfverstaan te komen, om niet vast te roesten. Wij hebben van de ander te leren hebt. Zonder de
ander zijn wij immers niet(s).

In die spanning tussen eigenheid en verschil willen wij werken. Paus Franciscus benadrukt in dit
verband het belang van de dialoog. In die dialoog willen wij de eigenheid niet uit het oog verliezen
(geen relativisme dus), maar die eigenheid evenmin overbeklemtonen (geen fundamentalisme).

Wij willen ruimte maken voor de diversiteit in onze eigen gemeenschap. Er moet ruimte zijn voor
verschil. Wij willen ook volop in de externe pluraliteit gaan staan en leren van en met de ander.

Naar buiten dus!

- ... en getuigen

Wij willen ons dus ver houden van al wat naar opdringerigheid en zelfgenoegzaamheid riekt, maar ons
er evenzeer voor hoeden stemloos te worden.

Wij willen werk maken van een klare kijk, van een visie op onze plaats en taak in de kerk en de wereld
van vandaag. Onbevangen willen wij uitspreken en tonen waar wij voor staan en de dialoog aangaan
met al wie daarvoor openstaat.

Wij geloven dat het Woord, de Blijde Boodschap, verder moet blijven klinken omdat het iets met
mensen doet, omdat het vreugde brengt voor de wereld. Het evangelie is en blijft de Bron van ons
handelen.

Getuigen vraagt zowel bescheidenheid als durf. Een ontvankelijke, maar ook missionaire houding.
Het zal zaak zijn hierin een goed evenwicht te vinden.



KWETSBAARHEID is eigen aan onze gemeenschap en aan de mens

Elk mens is gekwetst. Elke gemeenschap en elk individu leeft met kwetsuren. Dit erkennen is een
eerste stap naar verbondenheid en heling. Lotsverbondenheid in kwetsbaarheid is wat ons tot mens
maakt in het diepste van onze ziel. De andere gaat mij aan want zijn kwetsbaarheid is ook de mijne.
Jezus heeft ons dit alles voorgeleefd.

Onze gemeenschap wil zich ver houden van een ‘heilige rest’. Wij beseffen dat wij met vallen en
opstaan, heel bescheiden en voorzichtig op weg (proberen te) gaan naar het Rijk Gods. Onze paus
verkiest een kerk die ‘gekneusd, gewond en vuil is’ boven een ‘gesloten kerk die zich vastklampt aan
zekerheden.’

Niet het kruis, maar de gekruisigde gaat ons voor. De gekwetste die is opgestaan.

- HET GOEDE IS GOED, wie het ook doet.

Beseffen wij voldoende welke rijkdom er aanwezig is in onze gemeenschap?

De vele verenigingen en organisaties, de scholen, heel veel warme mensen vormen een mozaiek van
verbondenheid.

Onze gemeenschap heeft echter geen monopolie op het ‘goede’. Ook naast en buiten de
kerkgemeenschap zijn mensen en organisaties actief op allerlei vlakken en langs allerlei wegen.

Wij zijn daar blij en dankbaar voor!

Wij willen op zoek gaan naar meer verbondenheid en samenwerking. Omdat het goede goed is, wie
het ook doet.



