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VORMINGSAVOND PAROCHIEPLOEG
GELOOF HOOP LIEFDE

Op maandagavond 6 maart geeft Walter Van Der Meulen, parochiepriester in
Dendermonde en tevens aalmoezenier in het ziekenhuis azSint-Blasius, een lezing
over geloof, hoop en liefde. Deze avond wordt georganiseerd door de
parochieploeg van Malderen.

De avond start om 19u30 in het Gildenhuis van Malderen.

Om jullie van deze avond al een voorsmaakje te geven, besloot ik een interview
van hem af te nemen. Hierin verklapt hij al een beetje hoe hij de woorden geloof,
hoop en liefde gaat belichten o.a. aan de hand van schilderijen en een streepje
klassieke muziek.

Veel leesgenot en vooral VAN HARTE WELKOM!

Geloof hoop en liefde.. Wat betekenen voor jou deze drie woorden?

Zowat alles. Stel je een mens voor zonder geloof (vertrouwen), zonder hoop
(iets wat er nog niet is maar waar je naar uitkijkt), liefde (iets wat mijn leven
zijn volle zin of betekenis geeft).Essentiéle onderdelen van het leven dus, ook
voor iemand die niet in God gelooft. Bovendien zijn ze nauw met elkaar
verbonden. Zonder hoop is het moeilijk te blijven geloven of liefhebben om maar
een voorbeeld fe geven.

De liefde is de grootste zegt Paulus! Akkoord?

Het woord dekt natuurlijk vele ladingen. Eros is een andere liefde dan Agape
zoals de Grieken onderscheid maakten. In de eerste brief aan de Korintiérs gaat
het over Agape. Het Hooglied is een erotisch gedicht dat gebruikt wordt om
Gods liefde voor zijn volk te beschrijven, heel merkwaardig! Er is ook caritas,
dat is liefde zonder er iets voor terug te verwachten, barmhartige liefde,



platonische liefde, narcisme en vriendschap. We brengen op die avond wat orde
in al die begrippen.

Je put niet alleen uit de bijbel ook de literatuur komt ter sprake ..
Inderdaad. Als je wil duidelijk maken wat hoop is, is er geen betere tekst dan
deze van de Franse schrijver Charles Peggy (1873-1914). Uit: Le Porche du
mystére de la deuxieme vertu .Het is een vorm van liefde waar God het meest
van houdt. Als je ziet wat er in de wereld allemaal gebeurt, toch blijven hopen,
dat is sterkl

We krijgen ook wat exegese die avond ?

Beslist! Ik ben altijd erg nieuwsgierig geweest naar wat er precies staat. De
Bijbelteksten die wij lezen zijn vertalingen uit het oud Grieks of het Hebreeuws
en je weet vertalen is verraden. Er zijn ook woorden die we niet meer gebruiken
in de vertaling van de teksten. Bv. In de korinthiérsbrief in het Hooglied van de
liefde. Woorden als lankmoedigheid of goedertierenheid staan er in het
openingsvers, maar wat bedoelde Paulus juist en zijn er in onze moderne taal
woorden die dergelijke begrippen kunnen vervangen en dus verduidelijken? We
kunnen ook op zoek gaan waar Paulus die woorden elders gebruikte, in welke
context, ook deze kan de woordbetekenis verhelderen. Enfin, we maken even een
uitstapje in het boeiend domein van de tekstuitleg of interpretatie om de
woorden hoop geloof en liefde hun volle inhoud te geven.

Je brengt ook schilderijen aan om die begrippen te verduidelijken?

De Hollandse schilder Jeroen Bosch(+ 1516 ) trok recentelijk mijn aandacht. Er
zijn slechts heel weinig schilderijen van hem bewaard - 25 met zekerheid - maar
degene die we hebben bevatten een mooie samenvatting van zijn denk- en
geloofswereld.

Wat geloof, hoop en liefde is ga ik duidelijk maken aan de hand van 3
schilderijen van hem:

De marskramer ( Rotterdam) ( een detail uit een verder verloren gegaan
veelluik), de heilige Hieronymus in gebed (Gent) en de hooiwagen (Madrid).

We maken kennis met een geniale schilder met een verbluffende, coherente
boodschap over de eeuwen heen.

Ook breng je een beperkt aantal stukjes klassieke muziek binnen om je
onderwerp te stofferen ?

Zo is het. Al heel mijn leven ben ik intens bezig met klassieke muziek. Geen
beter medium om de grote dynamieken geloof, hoop en liefde ter sprake te
brengen.

Vivaldi, Poulenc, Mozart, Schubert; ik moet nog kiezen maar het wordt zeker de
moeite waard om de drie goddelijke deugden vanuit deze insteek binnen te
brengen.



14 karmelietessen die, in het slotddeel van Poulencs opera " Le dialogue des
Carmelites " (1957), tijdens de Franse revolutie, het Salve Regina zingend, het
schavot bestijgen gaat telkens door merg en been als uiting van volstrekte hoop.

Bedankt voor het gesprek Walter. Het wordt zeker een boeiende avond.
Tets om naar uit te kijken!
Hilde Buelens - parochieploeg Malderen



